
 

Meditatie of gebed voor op jouw levenspad 

 

 

 

 

 

De liefde is vóór mij om mij de juiste weg te wijzen. 

 

De liefde is achter mij om mij in de armen te sluiten en om mij te beschermen 

tegen gevaar. 

 

De liefde is onder mij om me op te vangen wanneer ik dreig te vallen. 

De liefde is in mij om mij te troosten als ik verdriet heb. 

 

De liefde omgeeft mij als een beschermende muur, wanneer anderen over 

mij heen vallen. 

 

De liefde is boven mij om mij te zegenen. (om JA tegen mij te zeggen) Zo 

zegen ik (zeg ik JA tegen) de liefde, vandaag, morgen en voor de  

eeuwigheid. 

 

Amen. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bewerking door © MENS IN WERKING  van het reis-gebed: De heer zij vóór u om u de weg 

te wijzen… 


