Transformatie van passie naar liefde

Hoe kun je nu seksuele energie transformeren naar liefde? In potentie hebben
mannen en vrouwen beiden de mogelijkheid om zowel passie als liefde te
voelen. Wel is het zo dat voor veel mannen seksualiteit een gemakkelijker
ingang is, en voor vrouwen liefde. Zowel in jezelf als in een relatie is het de
uitnodiging om seksualiteit en liefde elke keer weer te verbinden. In de
dagelijkse omgang hebben mannen soms meer de neiging tot liefdeloze
seks, en vrouwen een neiging tot seksloze liefde. Vervolgens moeten zowel
mannen als vrouwen hun energie leren transformeren. Voor mannen is het
de kunst om de seksuele energie te transformeren naar de liefde van het
hart, voor vrouwen om de liefde te verbinden met seksualiteit. De man leeft
primair vanuit zijn bekken, de yrouw vanuit haar hart, Zolang ze daarin
blijven, botst het. Een vrouw begrijpt er niets van als een man naar liefde-
loze pornografie kijkt, een man verveelt zich al snel bij een seksloze
‘Bouquet’-roman, Het is het gebrek aan begrip, waardoor een verbinding niet
kan ontstaan. Op het moment dat je je partner veroordeelt, wordt het moei-
lijker om liefde en seksualiteit te gaan verbinden.

Begrip kan ontstaan wanneer je de positieve intentie kunt gaan zien van
gedrag dat ogenschijnlijk negatief of destructief is. Onder invloed van onze
materialistische consumentenmaatschappij vertalen mannen hun primaire
biologische gevoelens het gemakkelijkst in het volgen van de prikkel die
erotiek kan geven. Op het moment dat je dit afwijst, wijs je echter ook een
belangrijke potentiéle bron van energie af. Vrijwel elke discussie over erotiek
blijft steken in een tweedeling van goed of fout. Er is één spirituele stro-
ming, die deze primaire bron van energie juist als een kans ziet. Tantra
nodigt je uit om juist die primaire impulsen te onderzoeken, maar niet
steeds weer uit te leven. Het klinkt misschien zowel voor de aan erotiek ver-
slaafde mannen als voor de vrouwen die zich niet tot lustobject willen lenen
verrassend om de volgende tekst van de tantrameester Osho te lezen:

‘Bij tantra zit de man tegenover de vrouw, de naakte vrouw, en hij dient haar
2o intens gade te slaan, zo door en door, dat elk verlangen om een naakic
vrouw te zien verdwijnt. Dan is de man verlost van de vorm. Het is cen
geheime wetenschap. Het geheim zit hem in het maanden achtereen gade-
slaan... De tantrika slaat de vrouw maanden achtereen gade, hij mediteert
op haar lichaamsvorm, hij mediteert op haar schoonheid, hij kijkt naar alles
waar hij naar wenst te kijken. Voelt hij zich aangetrokken tot de borsten, dan
slaat hij in meditatie haar borsten gade. Hij moet losraken van de vorm en
de enige manier om van de vorm los te raken is die zo goed te leren kennen,
dat ze geen aantrekkingskracht meer heeft. Er gebeurt dus precies het tegen-
overgestelde van wat de roddelaars zeggen. Hij laat die fase achter zich. Hij
zal nooit meer een vrouw hoeven te ontkleden, zelfs niet in zijn gedachten,
zelfs niet in een droom. De obsessie is er niet meer.’

Hierin ligt zowel de mogelijkheid als het gevaar van de vrouw als lustobject.
Wanneer je mediteert op dit sterke gevoel in plaats van het uit te leven, geeft
die primaire impuls je juist een kans om de energie te transformeren in liefde
en spiritualiteit. Seks als meditatie, erotiek als meditatie, het klinkt waar«
schijnlijk paradoxaal, maar het lijkt een kans om de realiteit dat mannen
vrouwen soms als lustobject zien niet meer te bestrijden, maar juist als een
kans te gebruiken voor spirituele groei. Mannen kunnen daarin ontdekken
dat in alle verwarring van die sterke primaire seksuele impuls, waarin zoveel
afkeuring zit, ook een diep oorspronkelijk verlangen naar verbinding en
liefde verborgen zit. En dan is het eigenlijk ook heel logisch: alleen door lic/-
devol om te gaan met de seksuele drive van mannen kan daaruit ook liefde
ontstaan, ,

Het tantrische meditatieproces bij de man wordt hier uitgebreid beschreven,
In principe is dit zonder meer te vertalen naar vrouwen. Vrouwen zouden
juist kunnen mediteren op hun verlangen naar liefde, en ook daarin zichzelf
verlossen van vormen (romantische relatie, prins op het witte paard, etc.) en
vanuit het gevoel van liefde contact maken met het verlangen en de passie
in zichzelf.

Bij deze beschrijving ga ik uit van generalisaties over het mannelijke en het
vrouwelijke; natuurlijk kunnen gepassioneerde vrouwen ook mediteren
vanuit hun seksuele passie en tedere mannen vanuit hun gevoel van liefde,
Deze beschrijvingen van tantrische meditatie lijken misschien abstract, maar
in de tantra-workshops die ik geef zie ik hoe mannen en vrouwen die elkaar
niet kennen soms al na enkele uren een vorm kunnen vinden, waarin sek-
suele energie en liefde zich kunnen verbinden in een diepe rust en verbon-
denheid. Dan verdwijnt bij mannen de neiging om steeds sterkere en grovere
prikkels te zoeken en verdwijnt bij vrouwen de afwijzing, dan kunnen de
tegenpolen elkaar vinden in een zachte stroom van energetische, erotische
liefde. Het belangrijkste onderscheid blijkt te liggen in de vraag of je aan-
wezig kunt zijn in je eigen seksuele en liefdesenergie zonder de ander daar-
voor verantwoordelijk te maken. Wanneer een vrouw dat kan voelen bij een
man en bij zichzelf, kan ze zich openen voor intiem contact. En wanneer
een man zijn verlangen en dat van zijn partner kan voelen zonder daar iets
mee te moeten, kan hij zijn hart openen. Dan wordt het mogelijk passie en
liefde met elkaar te verbinden.
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