Ik accepteer mezelf volledig.
Ik accepteer mijn kracht en mijn zwakheden,
Mijn gaven en mijn tekortkomingen
Mijn goede eigenschappen en mijn gebreken.

Ik accepteer mezelf volledig als mens.

Ik accepteer dat ik hier ben om te leren en te groeien,
en ik accepteer dat ik aan het leren en groeien ben.
Ik accepteer mezelf zonder voorwaarden.
Ik accepteer dat de kern van mijn wezen goedheid is,
en ik accepteer dat ik dat soms vergeet.
Ik accepteer mezelf volledig en in deze acceptatie
vind ik een steeds dieper gaande innerlijke kracht.
Vanuit deze innerlijke kracht accepteer ik mijn leven volkomen,

en open ik me voor de lessen die mij vandaag geboden worden.

Ik accepteer dat in mij zowel angst als liefde aanwezig zijn,
en ik accepteer mijn vermogen voor welke van de twee te kiezen.
Ik erken dat ik alleen de resultaten van mijn eigen keuzes ervaar.
Ik accepteer de momenten dat ik voor angst kies,
en ik accepteer dat ik de potentie en de kracht heb
om op elk moment in plaats van voor angst voor liefde te kiezen.
Ik accepteer vergissingen als onderdeel van mijn ontwikkeling,
en daarom ben ik altijd bereid mezelf te vergeven en

mezelf een nieuwe kans te geven
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